In Rome is het plafond van de Sixtijnse kapel
Gemaakt voor de hemel en niet voor de hel
Het plafond van de Markthal in Rotterdam
Kade van de koopgoot en compleet katjelam
Is in dezelfde traditie gebouwd
Alleen in staal in plaats van hout
Juist door te graven in het verleden
Ontdekken we de innovaties van het heden

De toekomst van al onze steden
Ligt deels dus opgeslagen in het verleden
Zo bouwen we door op de fundamenten
Van gouden gedachten vol mankementen
En leren we in en van de praktijk
Blijven we arm en worden we rijk
Van de kunst en de werken
Die de disciplines versterken

De ingenieur als geuzennaam
Voor water, weg en wereldfaam
Die bergen werk en grond verzet
En rekent met het alfabet
Van M-lijnen tot aan dx dy
Om te bouwen in die stedelijke woestenij
Waar de woningen weinig meer wegen
Is het melken van huisjes dan wel zo'n zegen?

Toekomstdenkers met lef en daadkracht
Is waar heel de BV Nederland op wacht
Ook buiten en over onze grenzen
Zijn er nog meer mooie mensen
Om vast te verbinden met elkaar
Met grote infrastructuur of een klein gebaar
Bouw dus sociaal én inclusief
Met vakmanschap en toch innovatief

Maak het voor elkaar
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